
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première 12 juni 2022 
Drie voorstellingen op 18 en 19 (2x) juni 2022 

Tivoli Vredenburg  

Een wandeling terug 
in de tijd. 

1577 
De tijd van Trijn van 

Leemput 
 



 

 
LEES DIT VOOR JE GAAT WANDELEN 

 
 

De wandeling duurt ca. 1 uur en begint bij de 
 

Bibliotheek op de Neude 
 

Deze literaire wandeling is een geactualiseerde versie van de wandeling geïnitieerd naar het 
boek De Val van Vredenborgh van Thea Beckman in 1992, door de Bibliotheek Utrecht. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
De route voert o.a. langs plaatsen die voorkomen in het boek De val van Vredeborch 
van Thea Beckman. Met een beetje fantasie is de turbulente periode van de Spaanse 
bezetting van de stad invoelbaar. De familie van Leemput speelt een hoofdrol in het 
boek. Dit geldt niet voor alle plaatsen. Maar zijn toegevoegd om te laten zien wat er 
van het Utrecht in 1577 nog steeds zichtbaar is. 
 
 



 
 

Bekend van het oude monopoly spel is de Neude, de iconisch plek in Utrecht waar zich 
tegenwoordig de centrale Bibliotheek van de stad zich bevindt. Op een van de schilderijen die 

de Utrechtse schilder Joost Cornelis Drooghsloot rond 1625 maakte is te zien hoe de Neude er in de 
tijd van Trijn van Leemput er uitgezien moet hebben. 

De huidige bibliotheek is sinds enige jaren gevestigd in het postkantoor dat in 1924 opgeleverd en is 
ontworpen door de architect Wim Crouwel jr. Het is zeer de moeite waard om binnen een kijkje te 
nemen. 
 
We gaan op pad en volgen de route naar de Stadhuisbrug. Houd het postkantoor aan de rechterhand 
en sla rechtsaf de Vinkenburgstraat in. Bij de Oude Gracht gekomen sla je linksaf en zie je weldra het 
stadhuis op de zelfde plek die Drooghsloot op een ander schilderij heeft vastgelegd. 
 

 
 
De werven onderaan de Oude Gracht gelegen langs het water, waren ooit van 
groot belang voor de handel. Gelijk Venetië bleek de stad het best bereikbaar 
voor stukgoederen die overal op de kade te zien waren: vaten, kisten en balen. 
Bij de brede brug over de gracht is onderdeel van de Plaets, waar de wekelijkse 
eiermarkt plaats vindt. 
. 
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Het afdanken der waardgelders door prins Maurits op de Neude te Utrecht, 31 juli 1618 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanaf de Stadhuisbrug zie je het stadhuis. Vroeger werd deze plek De Plaats genoemd. Als je omhoog 

kijkt zie de namen van vijf vroegere woonhuizen. Aan de werf staat op de plaats waar nu een 
kastanjeboom staat een stadskraan om koopwaar in en uit de boten te hijsen. De kraan is gesneuveld 
toen hij zich ‘vertilde’ aan de bronzen kariatiden voor het pand dat tegenwoordig café restaurant De 
winkel van Sinkel herbergt. Een replica van de Stadskraan verrijst binnenkort aan de Utrechtse 
stadssingel nabij het Paardeveld. 
 
 

Ga rechtsaf de  Choorstraat in. De straat dankt zijn nam aan de Buurkerk, die vroeger groter was en 
tot aan de gracht dwars over de straat liep. Dit deel van de kerk is afgebroken, omdat de doorgang 

dwars door de koorpartij van de kerk liep en alleen tijdens de dienst was afgesloten d.m.v. deuren. 
Men liep dus soms met vee en al dwars door de kerk. De straat dankt zijn naam dan ook aan het 
afgebroken koor (choor). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

J.C. Drooghsloot, Ganzenmarkt met Stadhuisbrug, ca 1620. 
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Sla aan het eind linksaf de Servetstraat in. Je hebt nu een mooi gezicht op de Domtoren. Loop 
onder de toren door. Je komt dan uit op het Domplein. Vroeger was de toren met het schip 

dat in 1674 door een storm in elkaar is gestort, verbonden door een soort loopbrug. Hierdoor kon de 
bisschop die naast de toren woonde, binnendoor naar de kerk gaan. Rechts van de kerk zit een deurtje, 
waardoor je in de binnentuin komt waar de kloosterlingen kruiden verbouwden. Hier op deze stille 
plek kun je je enigszins in  vroegere tijden wanen. 
 

Nadat je dit zgn. Pandhof hebt bekeken 
met de muren waarop het leven van St 

Maarten is afgebeeld, loop je door het deurtje 
terug naar de Servetstraat. Over de brug nader 
je dan enigszins rechts het Buurkerkhof. Hier 
staat de gerestaureerde Buurkerk, die er in de 
tijd van Trijn ook al stond. Tegenwoordig is het 
de standplaats van het Museum van Speelklok 
tot Pierement. Als je rond de kerk loopt zie na 
enige tijd heel duidelijk nog twee plekken war 
kanonskogels vanaf het Vredenborgh zijn 
afgeschoten. Vanuit deze toren kon het kasteel 
goed in de gaten gehouden worden, vandaar 
dat er pogingen werden ondernomen deze 
uitkijkpost te elimineren. Niet gelukt dus. 
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Hendrik Spilman, Gezicht op de Buurkerk te Utrecht, ca 
1750. 
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Recht tegenover de toren ga je de 3e Buurkerksteeg 
in en sla je linksaf naar de Donkerstraat. Je komt dan 

langs het huis dat Evert van Zoudenbalch in 1467 liet 
bouwen als woonhuis(?). Hij was een van de rijkste mannen 
van de stad en dat is te zien!. Aanvankelijk lag er ook nog 
een tuin omheen 
Aan het eind van de Donkerstraat ga je rechtsaf waarna je 
op de Mariaplaats komt. Daar staat een waterpomp die nog 
steeds functioneert. In de tijd van Trijn stond er ook een 
pomp. Het water was van zodanige kwaliteit dat het zelfs tot 
in Amsterdam werd gedronken. 
 
 
 
 
 
 

In de buurt, ook wel het handelscentrum van de 
stad genaamd zie je de dienstmeisjes met hun 
manden voor boodschappen op weg naar een 
markt of weer terug naar hun huizen. Met hun 
sjofele kledij, vaak kaal en versleten. Zij rennen 
van ene markt naar de andere. Zoals die op de 
Mariaplaats waar pluimvee wordt 
aangeboden.  
 
 
 

 
Ga nu met de rug naar de pomp staan dan zie je een beetje naar 
rechts een groot donker gebouw. Dit is het Conservatorium. Even 
ervoor kun je een klein poortje door en dan ben je weer in een 

heel oud stukje Utrecht, daar waar de Gertrudiskapel te zien is. Een 
schuilkerk, waar de katholieke bevolking op beperkte schaal diensten 
konden mee maken. Sinds 1580 waren deze diensten officieel verboden. 
Ook is een huis te zien op nr. 12 dat Het Klopje heet. Hier moest men 
kloppen om tot de kapel toegelaten te worden. In de kapel is nog een 
schilderij van Abraham Bloemaert te zien. 
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Huis Zoudenbalch in 1927 
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Loop tussen de ijzeren tuinhekken door en volg de straat 
langs het Aalmoezeniershuis. Daar gaf men vroeger geld 

voor wie iemand wilde verzorgen. Loop naar rechts richting 
bakstenen pilaren. Op deze plaats heeft de Mariakerk gestaan. Nu 
zijn alleen de kruisgang en de tuin nog over. Lodewijk Napoleon had 
de stenen nodig en verordende de sloop. Pieter Saenredam heeft de 
kerk nog mooi vastgelegd. Van het westwerk was alleen de zuidelijke 
toren er nog. De noordelijke is ook door de Spanjaarden vanaf het 
Vredenborch weggeschoten. Uitkijkpost hè. 
 
 
 
 
 

Via de Mariaplaats en de Bakkerstraat 
lopen we naar de Oude Gracht. Hier slaan 
wij links af. 

Niet meteen zichtbaar zijn de lantaarnconsoles, in 
steen gehakte voorstellingen, onderaan de 
lantaarnpalen aan de werfzijde. Een project dat 
tot 2015 nog nieuwe aanvullingen kende. 
Verwijzingen naar talloze historische, 
mythologische en andere onderwerpen komen 
aan bod. In totaal zijn er 330 te vinden. Via een 
website zijn ze allemaal stuk voor stuk 
beschreven. 
Bij de Zakkendragerssteeg of de Drieharingen-
steeg kun je het Vredenburg bereiken. Omdat nog 
steeds niet duidelijk is hoe Trijn van Leemput haar 
moedige tocht naar het kasteel heeft afgelegd, is 

het denkbaar dat zij met haar vriendinnen hierdoor heen is opgetrokken. 
 
Eenmaal op het Vredenburg aangekomen is niet meer te zien wat hier allemaal aan bouwwerken heeft 
gestaan. Niet alleen de muren van het kasteel zijn door mensenhanden weggehaald, ook later de 
eerste schouwburg van Utrecht, twee prachtige markthallen en de Jaarbeurs moesten er aan geloven. 
Alles uit naam van de vooruitgang. Het langdurig bekritiseerde Hoog Catharijne kwam er voor in de 
plaats. De afkeer van deze shoppingmall was zo groot dat de laatste verandering niet anders dan een 
verbetering gezien kon worden. Hetzelfde gebeurde met het Muziektheater Vredenburg dat enige 
jaren terug grondig werd uitgebreid en vooral verticaal werd aangepast tot een megalomaan 
bouwwerk, dat functioneel echter uitstekend geslaagd genoemd mag worden genoemd. Hier is het dat 
de opera Trijn op 18 juni 2022 in première zal gaan. Op de plaats delict kun je zeggen. Hoe mooi kun 
je het krijgen. 
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Het kasteel Vredeborch, genoemd naar een beoogde Vrede, werd in 1528 door Karel V 
ingesteld als uitvalsbasis voor de verdere onderwerping van de gewesten Gelre en het 
Oversticht. Toen dit was 

geregeld werd in het kasteel een 
Spaans bezettingsleger gevestigd 
en kreeg dit gebouw van de  
Spaanse bezetters in de 
volksmond al gauw de naam van 
Dwangburcht. Na verdrijving van 
de Spanjaarden dreigden de 
‘bevrijders’, Duitse en Zwitserse 
huurlingen, zich in het kasteel te 
vestigen. Deze groep 
onbezoldigde woestelingen 
werden weinig gewaardeerd en 
de bevolking smeekte om afbraak van de burcht. Toen de Raad hiertoe weinig voortvarendheid aan de 
dag legde, greep de bevolking zelf in op initiatief van Trijn van Leemput. 
De muren waren 14 meter dik en de sloop heeft voornamelijk bovengronds plaats gevonden. Reden 
dat bij opgravingen nog veel fundamenten zijn teruggevonden en nog steeds te zien zijn op enkele 
daartoe ingerichte plaatsen O.a. in Hoog Catharijne en in een van de fietsenstallingen nabij het 
Muziekcentrum. De laatste resten van de twee westelijke torens stonden tot 1913 nog min of meer 
fier overeind. 
 
 
 

 De Vredeborch is gebouwd rond 
1528 als garnizoensplaats voor het 
leger van Karel V, bedoeld als 
uitvalsbasis naar het vijandige, 
Bourgondische Gelre. Omdat er ook 
rekening werd gehouden met 
aanvallen werd het vooral opgezet als 
een verdedigingswerk met op elke 
hoek een bastion verbonden door 
metersdikke muren. De aan de 
noordzijde gelegen toegangspoort 
werd gekenmerkt door twee naast elkaar aangebrachte trapgeveltjes. Op de 
binnenplaats werden de gebouwen van het daar oorspronkelijk gelegen 
Johannieterklooster, omgebouwd en in gebruik genomen door de officieren en 
hun commandant. De inrichting van de gebouwen wed gedomineerd door 
buitgemaakte spullen  zoals  meubels, hemelbedden schilderijen en zilveren 
vaatwerk. De wachtlopende soldaten verbleven in de bastions. 
. 
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Steek de drukke straat over en loop de Jacobsstraat in richting Jacobikerk, de plaats waar ooit 
de spraakmakende predikant Hubert Duifhuis zich ontfermde over het gebrekkige deel van 
de bevolking die na de reformatie leidde niet meer werd gesteund door het katholieke 

Utrecht. 
Als de kerk open is kun je nog de kluis zien waar een non (suster) zich liet inkluizen in een kamertje van 
1 x 1,75 meter. Om de hoek in de Jacobskerksteeg  heeft ergens het kosthuis gestaan van Jan Jacobs 
van Leemput voordat hij trouwde met Catrijn de Berhghes ten Essendelle. 
Van de kerk is ook door Spaanse kogels de spits geraakt. Inmiddels gerestaureerd. De kerk werd na de 
storm toen hij verder was verwoest “Blinde Piet” genoemd. 
 
 

Niet ver hiervandaan 
kun je weer naar de 
Oude Gracht lopen 
en zien we linksaf het 
woonhuis van Trijn 
van Leemput op 
nummer 17. Dit huis 
is nog steeds te zien 
en is recent voorzien 
van en plaquette die 
de naam en het 
beroep van Johannes 
van Leemput, 
brouwer, weergeeft. 
Die vergulde Craen. 

Waarschijnlijk 
toevallig is tegenover 
Oude Gracht 25 een 

lantaarnconsole met een afbeelding van een kraanvogel te zien. Craen genaamd in dit geval. 
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De Oude Gracht tegenover het huis van de van Leemputten met links op de voorgrond de 
Oude Weerd Poort en rechts net nog zichtbaar een uitloper van het bolwerk Morgenster 

waarop van leemput een brouwerij had staan. 



 
Loop een klein stukje door naar 
de Zandbrug en aanschouw het 
beeldje dat de beeldhouwer 

Pieter de Hondt maakte van Trijn van 
Leemput in 1955. Zij staat op een paal 
waarop de volgende strofen te lezen zijn: 
 

DIT IS ‘T BEELD VAN LEEMPUT’S 
VROUW DIE MOEDIG HEEFT GEDAAN 

DAT BURGER NOCH SOLDAAT IN 
UTRECHT DORST BESTAAN 1577 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 6 december 2017 is aan de Katherijn van Leemputdreef in de Utrechtse wijk Overvecht een tweede 
beeld van Trijn van Leemput onthuld: De strijdbare Katherijn, vervaardigd door Amiran Djanashvili in 
2017. Gezien de afstand is dit beeld niet in de wandeling opgenomen. Waar zijn in een stad twee 
beelden van een van haar inwoners te vinden?  
Of Trijn werkelijk de daden heeft verricht die haar worden toegedicht is nog steeds veel onzeker. Haar 
symboolwaarde van de strijdbare vrouw is echter gigantisch. Getuige ook een landelijke postzegel uit 
2013 van haar in een serie met 6 sterke, opmerkelijke vrouwen van Nederland. 
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Hè hè, de wandeling is ten einde. Tijd voor een drankje en een hapje in een van de restaurants waar 
gedurende de voorstellingsdagen een Trijn menu valt te genieten. Op vertoon van een toegangsticket 
zelfs met reductie. 
Bistro Madeleine, Wed 4, 030 231 0100 
San Siro, Oudkerkhof  9, info@sansiro.nl, 030 232 1683 
Kitchen Bar Danel, Vredenburgkade 11, In gebouw VredenburgTivoli, 030 760 6829 
 
 
 
 
 
 
 

Links Het beeld van is van Pieter d’Hondt. Rechtsboven het beeld van Amiran Djanashvili. En onder de postzegel, ontworpen 
door Roosje Klap 

https://www.google.com/search?q=Madeleine+wed&oq=Madeleine+wed&aqs=chrome..69i57.4790j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@sansiro.nl
https://www.google.com/search?q=San+Siro+Oudkerkhof&oq=San+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j69i60.2705j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Danel+Tivoli&oq=Danel+Tivoli&aqs=chrome..69i57.9386j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

